
leven. Mag u weten van dat grote wonder, 
toen God u te sterk werd? Het Woord 
kwam tot u en daarmee en daardoor de 
Heilige Geest. U werd onweerstaanbaar 
getrokken tot de boodschap van het 
Evangelie. Het was de kerkvader Augustinus 
die de Bijbel in zijn studententijd maar een 
verachtelijk boek vond, maar toen God in 
zijn leven kwam, liet hij de boeken van 
Cicero en Hortensius liggen en greep hij 
naar het eeuwig blijvende Woord van God. 
Hoe kwam dit? Het is de Geest die zonda-
ren doet ontwaken als uit een droom. Het 
is de Geest Die op de pinksterdag een 
menigte zondaren doet roepen: ‘Wat moeten 
we doen mannen broeders?’ Het is ook de 
Geest Die als Bruidswerver van Christus 
zondaren tot Christus leidt. Die Geest gaat 
de Naam van Jezus in uw hart

Wonen duurt langer dan logeren. Jezus 
heeft beloofd: ‘Die zal bij u blijven in der 
eeuwigheid.’ Het werk van de Geest is veel-
omvattend. Hij leert ons vertrouwen op het 
offer van Christus alleen. Het is de Geest 
Die ons stelt in de vrijheid der heerlijkheid 

Wie woont er in uw hart? Is uw hart een 
woonplaats van God? Misschien zegt u:  
zo hoogmoedig wil ik niet zijn om dat te  
denken. En toch moet het zo zijn! De apostel 
Paulus heeft het over de Geest die in ons 
woont. ‘Doch gijlieden zijt niet in het vlees, 
maar in de Geest, zo anders de Geest Gods 
in u woont.’ Een geredde zondaar komt 
niet alleen onder invloed van de Geest, 
maar de Geest komt in hem of haar wonen. 
Woont die Geest in uw hart?

In Romeinen 8 worden twee mensen lijn-
recht tegenover elkaar gezet. De ene mens 
wordt geregeerd door het vlees en de 
andere mens wordt geleid door de Geest. 
Het gaat in Romeinen 8 niet zozeer over  
de strijd van een christen, daar gaat het  
in Romeinen 7 over, maar in Romeinen 8  
gaat het meer over de voorrechten van  
een christen. Een christen is niet alleen een 
man of vrouw met een goed verhaal, maar 
wordt door genade ook vernieuwd. ‘Doch 
gijlieden zijt niet in het vlees.’ Er is een 
omkeer in hun leven gekomen, het vlees is 
niet meer hun meester. God kwam in hun 

MEDITATIE

Wie woont er in uw hart?
“Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in u 
woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”
	 Romeinen 8 : 9. 
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Na de Pinksterdagen is het nuttig om ons 
te blijven richten op de komst en het werk 
van de Heilige Geest. Dan staat Gods 
Woord centraal. Want de Heilige Geest 
getuigt dat Gods Woord de waarheid is. En 
Hij getuigt dat in onze harten! Dat geeft 
innerlijke overtuigingskracht. Die zekerheid 
is voor ons persoonlijk een rijke zegen. Dat 
getuigenis hebben we ook nodig in onze 
wereld waarin demonstraties aan de orde 
van de dag zijn. Dat krijgt veel aandacht in 
de pers. Maar is de wereld Boven ons, niet 
benieuwd naar de getuigenissen van de 
Pinkstergeest? In bidden, smeken, danken 
en loven! Dat het ons pinksterleven mag 
zijn. Zegen en moed gewenst uit de  
artikelen in dit nummer. 

Ds. J.P. Boiten

Uit de inhoud

Bent u dat?...Is het echt waar? Wat is dan 
de oorzaak? Mijn tekst zegt:  ‘Die komt 
Hem niet toe!’ Dat betekent, de inwoning 
van de Geest mis je, omdat je Christus niet 
kent! Omdat je niet leeft uit de Bron. We 
schreven net over de voorrechten van een 
kind van God. Je kunt geen deel hebben 
aan de Geest van Christus zonder deel te 
hebben aan Christus. Je moet toch eerst 
getrouwd zijn om ook in gemeenschap  
van goederen te kunnen leven. Al ben je 
gedoopt, al ben je ambtsdrager, ja wat je 
ook bent…Ik vraag u: hebt u deel aan 
Christus? Is Hij uw Liefste geworden? Als u 
de werkingen van de Geest mist in uw hart, 
komt dat, omdat u niet tot Christus bent 
gekomen. De Geest roept u niet toe: ‘Komt 
allen tot Mij die vermoeid en belast zijt’, 
maar de Heere Jezus roept het u toe. Ik 
mag u een gewillige Zaligmaker voorhouden 
die dit zegt. ‘En zovelen Hem aangenomen 
hebben die…’ ‘En wie in Mij gelooft gelijk de 
Schrift zegt, stromen van levend water zul-
len uit zijn buik vloeien. En dit zeide
Hij van de Heilige Geest, dewelken ontvangen 
zullen die in Hem geloven.’ 
Christus heeft de Heilige Geest verworven 
voor de Zijnen en Hij deelt uit. Als u geen 
deel hebt aan de Geest van Christus, dan 
komt dat omdat u geen deel hebt aan 
Christus, en als u geen deel hebt aan 
Christus, dan hebt u geen deel aan de ver-
geving der zonden, en als uw zonden niet 
vergeven zijn, dan betekent dat, dat u geen 
vrede hebt met God; en als u geen vrede 
met God hebt dan betekent dat, dat u 
geen recht hebt op de hemel, en als u 
geen recht hebt op de hemel, dan betekent 
dat dat u niet toegelaten zal worden in de 
hemel. Ja wat dan…?  Hoort deze woorden : 
‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij 
zult zalig worden!’

Ds. K.J. Kaptein, IJsselmuiden. 

der kinderen Gods. De Geest wekt een  
verlangen om voor God te leven. De Geest 
stort de hemelse gaven in mij uit. Gaven 
van geloof, hoop en liefde. En dit alles naar 
de mate en gave van Christus. Het is de 
Geest die ook in mij gaat getuigen. ‘Want 
die Geest getuigt met onze geest dat wij 
een kind van God zijn.’ Die Geest maakt 
ons als een kind. En wat doet een kind? 
Vader of moeder nazeggen. En zo leert een 
kind van God de Geest nazeggen. De Geest 
zegt het voor en Gods kind zegt het na: 
‘Abba, Vader.’ Weet u daarvan? Wie woont 
er in uw hart? 

Zonder die Geest kun je niets en gebeurt er 
niets. ‘Niemand kan zeggen Jezus de Heere 
te zijn dan door de Heilige Geest.’ ‘Zo 
iemand de Geest van Christus niet heeft…’ 
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Hebt u de Heilige Geest ontvangen?
� Handelingen 2 : 4a.

“Het is de Heilige Geest alleen, die ons in de 
toekomende dingen inzicht geeft. En wel 
door ,,alles” – zegt Jezus - ,,uit het mijne te 
nemen.” De Heilige Geest sluit zich, als  
dienende, aan het Hoofd, Christus, aan.  
Deze historische leiding, dóór welke alleen 
de toekomende dingen kunnen verstaan, 
dus op de rechte wijze begeerd worden,  
wil de ongeduldige mens niet. Ziet het bij 
Jezus’ discipelen. Hoe waren zij door de 
Meester onderwezen en voorbereid, vooral 
na zijn opstanding, en toch willen zij het 
koninkrijk van God zien zonder te vragen of 
zij genoeg toebereid zijn. Het is alleen de 
Heilige Geest, die ook ons de toekomende 
dingen verkondigt. 

doorheen komen…?
Hij is gearresteerd en heeft inmiddels twee 
jaar gevangen gezeten (Hand. 24:27). Er 
wachten hem nog zeker twee jaar detentie 
(Hand. 28:30). Wat heeft deze man op zijn 
kerfstok? Hij heeft het Evangelie van Gods 
reddende liefde en genade in de Heere 
Jezus verkondigd. Daar heeft de duivel een 
gloeiende hekel aan. Is dat een reden tot 
gevangenneming…? Niet echt, daarom luidt 
de aanklacht: opruiing en verzet tegen het 
wettige gezag van Rome. Maar omdat 
Paulus zich beroepen heeft op de keizer 
wordt hij als een gevangene overgebracht 
naar Rome.

Hebt u de Heilige Geest?
	 O bid – en hoop!
Hij is ‘t, van wie u leest,
Dat God door deze doop
	 U onderwijst.
Zó hebt u ’t eeuwig goed,
	 Zó rust en vrede,
Tot, diep in uw gemoed,
	 Alles God prijst!”

Uit: Manna voor Elke dag,  
gedachten uit de geschriften van  
prof. dr. J.H. Gunning Jr.

Gevangene van Christus
Paulus is opnieuw in een razende storm 
terecht gekomen. Voor de derde keer, 
schreef hij aan de gemeente van Korinthe. 
De apostel heeft heel wat stormen moeten 
trotsteren, zowel te land als ter zee. 
Letterlijk en in figuurlijke zin. Maar uit die 
alle redde hem God. Keer op keer. God 
zorgt voor Zijn knecht.
Er zit herkenning in de geschiedenis van 
Paulus. De meesten van ons zeilen niet een 
levenlang voor de wind. Sommigen onder-
vinden veel tegenwind. Stormen kunnen 
aanzwellen tot orkaankracht. Paulus weet 
erover mee te praten. Zal hij er dit keer ook 

De storm overleven…
“Weest goedsmoeds…”� (Hand. 27: 25a)
�
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Gewaarschuwd
De storm overvalt hem niet. Ze is geen  
verrassing voor hem. Hij heeft het zien aan-
komen en de schipper gewaarschuwd om 
vooral niet uit te varen. Die heeft zijn goede 
raad in de wind geslagen. “Schoenmaker: 
houd je bij je leest”, zal hij gedacht hebben. 
“Wie is hier de vakman, die bemoeial op 
weg naar Rome of ben ik het…?” Misschien 
heeft hij het ook wel zo gezegd.
Gaat het niet vaak zo in de wereld…? Gods 
Woord wordt genegeerd. De schipper en de 
stuurman krijgen bijval van de opvarenden. 
De lucht is blauw. Een zachte bries blaast 
vanuit het zuiden. Ze hebben de wind in 
de zeilen. “Wie maakt ons wat…?” Dus ver-
trekt het schip uit “Goede Havens” op Kreta 
richting eindbestemming.
Het duurt niet lang of de schuit met 276 
opvarenden komt in zwaar weer terecht. 
Het wordt een speelbal van de elementen. 
De zee tilt het scheepje hoog op en smakt 
het diep neer. Zon, maan en sterren verber-
gen zich. Er is geen oriëntatiepunt meer. 
Angstig zwalkt men maar wat rond. Is dat 
niet het beeld van menigeen vandaag? 
Geen oriëntatiepunt. Losgeslagen van de 
ankers. Allen zitten in hetzelfde schuitje, 
maar wat een contrast tussen Paulus en  
de anderen.
Het is nood. Wie zou niet vrezen? “We  
vergaan.” Mast, zeilen en lading worden 
overboord gezet, maar het helpt niet.  
De dood grijnst de mensen aan. Ze zien 
hem in het gezicht. Ieder moment kan hij 
toeslaan. De laatste restjes hoop vergaan. 
“We zijn op reis naar de dood, naar een graf 
in de golven. Reddeloos verloren zijn we.” 

S.O.S.
Wij Hollanders associëren evenals de 
Grieken, de zee met onze levensreis. 
Stormen zijn dan een beeld van het kwaad 
dat ons treft. Dat Lukas zo’n uitvoerige ver-

slaggeving doet, verwondert niet. Hij was  
er immers zelf bij, maar wat mogelijk nog 
meer zegt: hij had Griekse wortels. Toch is 
dat niet de werkelijke reden van deze  
gedetailleerde beschrijving.
Wat opvalt is de rust van Paulus. Rust die 
hij ook uitstraalt. Hij is de man die leeft  
met God. Hij weet wat er gaat gebeuren. 
Hij behoort tot de welingelichte kring van 
Israëls God. Alles zullen ze kwijtraken, maar 
niemand zal zijn leven verliezen. Nog niet. 
Hopelijk zal ieder het behouden voor altijd. 
Maar dan moet men wel doen wat Gods 
boodschapper zegt: de toegeworpen  
reddingsboei Jezus Christus aangrijpen. 
Groter dan de nood is de Redder, Jezus 
Christus. Hij spreekt ook tot ons door Zijn 
Woord, door het Evangelie, door de uitleg 
en toepassing daarvan. 

De Redder
Paulus staat als een rots in de branding.  
Hij raakt niet in paniek. Hij heeft vaste 
grond onder zijn voeten. Hij leeft bij en  
met zijn God. Hem loopt niets uit de hand. 
Hij heeft juist alle dingen in Zijn hand. Aan 
die handen heeft Paulus zich toevertrouwd. 
Dan ben je pas echt veilig. Ook als de  
stormen razen op je levenszee.
Wat opvalt: Paulus is zo anders dan Jona 
die wij eerder al eens volgden. De profeet 
die op de vlucht was voor God en in een 
vliegende storm zich terugtrok in het voor-
onder van het vluchtschip. Jona was zonder 
enige betrokkenheid op de rest van de 
schepelingen. Paulus daarentegen houdt 
zich niet afzijdig. Hij bidt om behoud voor 
allen. Behoud door de afgoden te verlaten 
en zich over te geven aan Gods reddende 
genade in Christus. Hij is evenals Abraham 
een voorbidder, vol van goede raad en 
advies waar je wat aan hebt. 
Heel wat gevaren heeft hij ondertussen 
doorstaan. Wat heeft deze man veel  
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meegemaakt. Het was hem voorzegd.  
Geen kalme reis was hem beloofd, wel  
een behouden aankomst in Gods Schone 
Havens. In de tweede brief aan de 
Korintiërs (11: 23-27) vertelt hij er iets over. 
De stormen op de levenszee hebben hem 
niet geknakt, maar sterker gemaakt, niet in 
zichzelf, maar in zijn God. Hoe bemoedigend 
getuigt hij daarvan in Romeinen 8: niets 

kan ons scheiden van de liefde van God in 
Jezus Christus, onze Heere. En dan noemt 
hij nogal wat! Maar toch…”ik weet in Wie ik 
geloofd heb. Mijn Redder is mijn God.”
Die Heere leeft nog. Hij is gisteren, heden 
en tot in eeuwigheid Dezelfde.

Ds. J. Belder, Harskamp

De genade Gods niet tevergeefs  (9)
“En wij als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs 
mocht ontvangen hebben.”� 2 Korinthe 6 : 1
�

Ik lees dat Christus Zijn kudde verlost  
van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een 
eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. 
Derhalve ben ik  niet verbaasd over hun 
karakter, wanneer ik hen zie wandelen in 
de raad der goddelozen en zie staan op  
de weg der zondaren en zie zitten in het 
gestoelte der spotters. Ik ben niet verbaasd 
over hun karakter, wanneer ik hen zie  
zorgen voor het vlees om haar begeerlijk
heden te vervullen, de wereld gelijkvormig 
wordende in zijn ledige en ijdele gewoonte. 
Zij kunnen vaak op engelen lijken en als 
engelen praten – zij kunnen met alle  
verborgenheden en wetenschappen 
bekend zijn: doch indien de zonde zó in 
hun sterfelijke lichamen heerst, dat zij de 
begeerlijkheden ervan kunnen gehoorzamen, 
zonder ervoor te strijden ervan verlost te 
worden, zo aarzel ik niet om het hun  
openlijk aan te zeggen – wie zij ook mogen 
zijn – gij hebt tot hiertoe de genade Gods 
tevergeefs ontvangen. 
Doch ik kan over dit punt niet langer uit-
weiden. Voorwaar, ik beef als ik denk hoeveel 
er van u zullen vallen onder de soorten die 

ik heb opgenoemd. Allen, die nooit waarlijk 
boetvaardig geweest zijn over hun zonde – 
allen die nooit recht met Christus verenigd 
zijn geworden, - en allen die niet willen 
wandelen waardiglijk hun hoge roeping;  
in het kort: allen die de genade Gods tever-
geefs ontvangen hebben. Indien Hij, Wiens 
wan in Zijn hand is, thans onder ons zou 
komen en Zijn dorsvloer grondig zou  
doorzuiveren en alle onnutte hoorders  
zou uitwerpen, ach hoe weinigen zouden 
er mogelijk overblijven. 

3.Ik beloofde in de derde plaats enkele 
woorden te spreken over de redenen  
waarom leraren zó bezorgd zijn dat gij de 
genade Gods tevergeefs zoudt ontvangen. 
Och, het is een vreemde zaak dat wij u dit 
zelfs moeten bidden. Gij zoudt het niet 
nodig hebben indien wij iedere zondag 
een buidel met goud onder u zouden 
moeten verdelen, doch wanneer wij u het 
Koninkrijk van Gods genade, gerechtigheid, 
vrede en eeuwig leven voorstellen, helaas, 
dan is het een grote zaak zo wij u ertoe 
kunnen brengen geduldig te luisteren naar 
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de uitnodigingen. 
Het is een grote zaak, indien wij uw  
aandacht kunnen winnen om naar de 
boodschappers en de gezanten van uw 
Maker, van uw Verlosser en van uw  
Rechter te luisteren. 
Weet dan, dat wij u ernstig bidden de 
genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, 
omdat de tijd kort is en iedere dag die u 
doorbrengt in dralen en onbezonnenheid 
uw gelegenheid tot bekering verkort en uw 
harten harder en verstokter maakt. De tijd 
om te bidden, om de Bijbel te lezen, om te 
breken met de bedrieglijke wereld, om voor 
te bereiden op de toekomstige wereld, is 
kort. Deze koortsen en ongemakken die 
God brengt over de hoofden van velen, 
kunnen gemakkelijk  twintig of dertig  
van de sterksten van u afsnijden, en waar 
zouden uw zielen dan zijn? Wij bidden u, 
omdat gij een strijd te strijden hebt: de 
wereld, het vlees, de duivel hebben al  
uw weerstand nodig. Gij moet de volle 
wapenrusting Gods aandoen om mannelijk 
te strijden en te worstelen tegen de verzoe-
king. En indien gij werkelijk de kroon der 
heerlijkheid bemint, zo kunt ge niet té vlug 
uit de wegen der zonde komen en uw 
standplaats op aarde innemen onder de 
kloekmoedigen voor de Waarheid. 

J.C. Ryle (1816 – 1900), bisschop in de 
Anglicaanse kerk, uit : “Komt tot Mij”.  

DAAROM IS PINKSTEREN EEN FEEST

Als God Zijn Geest niet had gezonden,
waar hadden wij de zin gevonden, 
het doel van onze aardse gang?
Hoe zouden wij Het Leven vinden, 
want wie zou ons met God verbinden?
Wij bléven dwalen, moe en bang. 

Wat Christus deed zou zijn vergeten,
wie zou van zond’ en schulden weten, 
laat staan van schuldvergiffenis?
En wás er al iets opgeschreven
zou ’t ons dan raken, ons iets geven?
Was het niet slechts geschiedenis?

Maar nee…God hééft Zijn Geest  
gegeven.
De Bijbel is voor ons geschreven. 
Wij mogen, door de Geest geleid, 
ervarend luisteren en lezen
hoe God ons wezen wil genezen
en richten naar de eeuwigheid. 

Die ons de weg wijst, ons leert bidden, 
Hij Die ons troost, is in ons midden. 
Dáárom is Pinksteren een feest
omdat God het zo blijft herhalen,
om Christus wil, in alle talen: 
“Ik houd je vast, wees niet bevreesd.” 

Jo van Veen – Nusmeijer, uit : Rijpend 
als het graan. 
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Psalm 12

Kunnen we op beloftes aan die mensen 
tegen elkaar uitspreken? Met een belofte 
geef je je woord aan de ander, daar wil je 
door de ander op aangesproken worden. 
Als het goed is ben jij je woord! De ander 
mag zich aan jouw woord vasthouden en 
 je daarop aanspreken. Zo gezien houden 
woorden ook daden in, beiden zijn  
onafscheidelijk. Met woorden geef je  
persoonlijke ervaringen door van dat wat je 
heeft geraakt en zet je daarmee een daad 
ingang. Dat is ook in de gebeurtenis van 
deze Psalm terug te lezen waarin David  
een stukje uit zijn levenservaring laat door-
schemeren. David schreef deze Psalm toen 
hij door koning Saul achterna gezeten werd 
en hoorde over de plunderingen van de 
Filistijnen in de grensstad Kehila. Hij ging 
met zijn mannen direct naar Kehila en  
zette de achtervolging in op de Filistijnen, 
versloeg hen en gaf alle bezittingen terug 
aan de rechtmatige eigenaren (1 Samuël 
23:1-12). David en zijn mannen werden  
uitgeroepen tot helden. Maar toen Saul 
hoorde dat David in Kehila was, stuurde  
hij zijn leger om hem gevangen te nemen. 
Toen David hoorde van Sauls plan toonde 
hij zijn geloof, hij vroeg aan God wat hij 
moest doen. Hoe staan wij in de moeilijke 
omstandigheden van ons leven? Proberen 
wij het eerst zelf op te lossen of vragen we 
hulp en wijsheid aan God? David vraagt aan 
God: zouden de inwoners van Kehila mij 
verraden? En de Heere God antwoordde 
David: ‘Ja, zij zullen u verraden.’ Ondanks 
alles wat David voor hen heeft gedaan, 
wordt hij door hen verraden. Verraad is  

een dolksteek in de rug. Het kan je zomaar 
overkomen, of het nu gaat om vrienden  
die hun beloftes breken, ontrouwe bond
genoten of werknemers en werkgevers,  
die het ene zeggen maar het andere  
denken en doen. Vul hun namen maar  
in, we komen ze veelvuldig tegen in onze 
samenleving en op het wereldtoneel. 
Politieke, hoogstaande figuren, waar je  
niet meer van op aan kunt. En hoe gaan  
wij zelf daarmee om, zijn wij altijd eerlijk  
en oprecht? Trek het eens na in je leven. 
Laten we onze schuld aan de Heere en 
elkaar belijden. De apostel Paulus schrijft 
heel duidelijk aan Timotheüs dat de  
mensen in de laatste dagen hun geloof  
zullen verliezen, ondanks alles wat God  
voor hen gedaan heeft (1 Timotheüs 4:1). 
Dat wil zeggen: als je zelfs degenen die 
zeggen dat ze Jezus Christus kennen niet 
kunt vertrouwen, wie kun je dan wel  
vertrouwen? Gelukkig is de Heere God 
anders, Hij is geen mens die de ander  
verraden zal. Aan het eind van deze Psalm 
verzekert David ons dat we kunnen vertrou-
wen op Gods beloften. Wat Hij belooft is 
absoluut waar. We hoeven dus niet bang te 
zijn als er leugens en bedrog over ons heen 
komen. Het woord dat de Heere spreekt 
kan nooit gebroken worden, het is ‘dabar’ :  
woord en daad ineen.  Dat is zijn Naam:  
“Ik zal zijn, die Ik zijn zal!”   En, ‘wie Mij aan-
roept in de nood vindt Mijn gunst oneindig 
groot.’

Ds. C. Bos, Benschop  
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De Geest als een eerstelingsgave.
“En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des Geestes hebben.”
� Romeinen 8 : 23a

In deze tekst gebruikt Paulus een beeld uit 
het Oude Testament. Iedere Israëliet weet 
wat de eerstelingen zijn. Zoals het woord 
het zegt : dat zijn de eersten. Het wordt 
vooral gebruikt in verband met de oogst. 
Op tal van plaatsen in Leviticus en Numeri 
wordt over de eerstelingen gesproken. De 
eerstelingen worden als offer aan de Heere 
gebracht. Ze zijn een dankoffer. 
Met het aanbieden van de eerstelingen 
zegt een Israëliet eigenlijk: De hele oogst 
komt U toe. We danken U voor de hele 
oogst. We brengen slechts een deel ervan, 
omdat we zelf van de oogst moeten leven. 
Maar dat deel vertegenwoordigt het geheel. 
In het beeld van de eerstelingen ligt opge-
sloten de gedachte van vertegenwoordiging. 
De rest is in de eerstelingen begrepen. Van 
hieruit mogen we ook zeggen dat in de 
eerstelingen de gedachte van het nood
zakelijke vervolg zit. Ze zijn een garantie 
ervan dat de rest ook komt. 
Zo gebruikt Paulus het beeld van de  
eersteling in 1 Korinthe 15. In vers 20 noemt 
Hij Christus de Eersteling van hen die  
ontslapen zijn. Hij wil ermee zeggen : zo 
zeker als Christus opgewekt is uit de doden, 
zo zeker zullen allen die Hem toebehoren, 
opgewekt worden. Christus als Eersteling 
biedt de garantie dat de anderen ook 
opgewekt worden. 

Nu naar de tekst van vandaag. Met de  
eerstelingen des Geestes bedoelt Paulus  
de Geest als Eersteling. Hij wil er niet mee 
zeggen, dat de gelovigen van alles wat de 
Geest heeft (en geeft), de eerstelingen  
hebben ontvangen. Neen, het is anders.  

De Geest zelf is de Eerstelingsgave van  
heel het verlossingswerk. Zo  mogen we de 
uitdrukking van Paulus op grond van het 
Grieks taaleigen uitleggen. Sterker nog :  
dat is Paulus’ diepste bedoeling. 
Christus heeft met Zijn offer de volle ver
lossing verworven. Die is er nog niet in al 
zijn heerlijkheid. Soms lijkt het wel alsof de 
wereld nog onverlost is. Toch is de volkomen 
verlossing verworven. Daaraan is (voor de 
gelovigen ) geen twijfel mogelijk. Nu krijgen 
we van die verlossing de eerstelingen. Dat 
wil zeggen : het begin, maar in dat begin is 
de rest begrepen en gegarandeerd. 

Wat is dan de eerste gave, wat is de 
Eersteling? De Heilige Geest. De leven
wekkende, herscheppende Geest van God, 
de levensader van het nieuwe leven en van 
de verlossing. De Geest herschept en geeft 
ons deel aan het werk van Christus. 
Wat een geweldige greep van de apostel 
Paulus om de gave van de Geest in het 
beeld van de eerstelingen aan de gemeente 
voor te stellen. 
De Joden onder Paulus’ lezers begrepen 
het onmiddellijk. Dit is nog niet alles. Er 
staat nog heel wat uit. Maar in deze eerste 
gave werkt Jezus Christus heen naar de  
volkomen verlossing. De Geest als eersteling 
garandeert de voltooiing. De rest komt. U 
wacht er niet tevergeefs op. Sterker nog (ik 
wees er al eerder op), de Geest zelf werkt 
heen naar de voltooiing van het werk van 
Christus. Hij staat immers in dienst van 
Christus. 
Gaat het alleen maar om beeldspraak of 
om beeldende taal? Neen, natuurlijk niet. 
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Het gaat om de werkelijkheid van de 
Pinkstergeest, om het werk dat Hij in ons 
doet. Nu zegt Paulus : alles wat u van de 
Geest en door de Geest beleeft, is deel van 
het verlossingswerk van Christus. Hij is het 
eerste. U ontvangt in de Geest de eerste
lingen. En daarmee ontvangt u de garantie, 
dat de rest ook komt. 

Wat zit het verlossingswerk toch prachtig in 
elkaar! Wie er kijk op krijgt, staat verbaasd, 
om de orde en het recht, over de samen-
hang en de goedheid van God, over de 
betekenis van Christus en van de Geest. 

Hij verblijdt zich erover dat God Zelf door 
Zijn Geest de verlossing bewerkt. Juist door 
de Geest wordt hij ook verzekerd van de 
voltooiing. We behoeven niet in verwarring 
te zijn over het werk van de Geest. We 
mogen er juist dankbaar voor zijn. Het werk 
van de Geest verheldert ons inzicht. Het 
versterkt ons geloof en het geeft spankracht 
aan onze verwachting. De Geest is nog 
maar de Eersteling, niet meer, maar ook 
niet minder. 

Dr. W.H. Velema, uit : “Heft uw harten 
omhoog.” 

Onze financien

Het bestuur van de stichting heeft vergaderd 
in mei. In deze vergadering is ook de  
jaarrekening 2024 doorgenomen en  
goedgekeurd door het bestuur.
De jaarrekening zal in verkorte vorm  
worden geplaatst op de ANBI pagina  
van de site www.krachtmaarkruis.net.
In 2024 is een verlies gerealiseerd van  
EUR 6.431. Dit verlies is volledig ten laste 
gekomen van de algemene reserves. Het 
lukt ons helaas niet om de exploitatie rond 
de nul te krijgen. Dit heeft mede te maken 
met de sterk gestegen kosten van de  
afgelopen jaren. We hebben zeker geen 
winstoogmerk, maar het verlies kan niet 
oneindig uit de reserves worden opgevangen. 
We doen dan ook een dringend beroep op 
u. Veel gemeenten en ook particulieren 
geven al maandelijks of jaarlijks een gift of 
een bijdrage in de vorm van een abonne-
ment van EUR 10 per maand. Daar zijn we 
heel dankbaar voor. Toch is het niet genoeg 
en als u kunt en wilt geven, dan zou het 
heel fijn zijn. Het rekeningnummer staat in 

de colofon en uw gift is aftrekbaar omdat 
we de ANBI-status hebben. 

Met dankbaarheid voor wat we hebben,  
de penningmeester.



10

Naar buiten gaan …

Als aanvulling op het vorige artikel is het 
toch goed om met elkaar na te denken over 
het nut van naar buiten gaan. De mooie 
maanden zijn aangebroken, regelmatig zal 
de zon schijnen. Achter het raam kunnen we 
ervan genieten, zeker ook als we een uitzicht 
hebben op een tuin met bloeiende planten. 
Maar wat is het ook  
lekker om een frisse neus te halen, om diep 
adem te halen als we buiten zijn. De ene 
lezer zal kunnen lopen, een ander fietst  
liever of maakt gebruik van een scootmobiel. 
We weten allemaal dat buitenlucht goed is 
voor een mens. Maar wat levert dit op, waar-
om is het zo belangrijk? Wat gebeurt er in 
ons lichaam als we niet genoeg naar buiten 
gaan? We kunnen bijvoorbeeld een lager 
vitamine D-gehalte krijgen wat kan leiden 
tot een lage bot-dichtheid. Maar ook kunnen 
we somber worden. Als het mogelijk is voor u 
is wandelen in de buitenlucht het beste. 
Want voldoende lichaamsbeweging is van 
belang om fit en vitaal te blijven. Regelmatig 
bewegen verkleint de kans op verschillende 
chronische aandoeningen, zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes en depressieve klach-
ten. Dus het is gewoon goed voor ons hart, 
de bloedvaten maar ook voor de hersenen. 
Als we buiten zijn zien we dingen, denken 
we na over wat we horen of zien, kortom 
ook de hersenen komen in beweging! Dat is 
ook een heel belangrijk punt, zeker als we 
ouder worden. En als we een wandeling 
kunnen doen of u maakt gebruik van een 
rolstoel of uw scootmobiel – dan zijn we weg 
van de dagelijkse prikkels. En dit kan dan 
weer een krachtig middel zijn tegen stress. 
Als we bewust een wandeling of rit maken 
in een groene omgeving, zoals een park of 
bos heeft dit zeker invloed op ons gestel. De 
combinatie van buiten zijn, beweging en de 

natuur heeft vaak een extra rustgevend 
effect. Dr. Edwards, een vrouwelijke arts,  
verwoordde het als volgt: zonder voldoende 
tijd onder de grote blauwe hemel kunt u 
zich somber en onrustig gaan voelen. ’s 
Nachts kunt u meer moeite hebben met 
inslapen en/of doorslapen. Bij het ontwaken 
voelt u zicht misschien moe, suf of futloos. 
Zonlicht en frisse lucht helpen ons met al 
deze problemen. 
Sommigen van ons zullen misschien wat 
moeite hebben om alleen een ronde te 
gaan doen. Misschien denkt uw buurvrouw 
of een vriend van u wel hetzelfde. Praat er 
eens over met elkaar, bespreek het én 
spreek samen iets af. Misschien kunt u daar-
na wel de afspraak maken om wekelijks één 
of twee keer naar buiten te gaan. Dan is het 
vaak gezelliger en dan gaan we gewoon. 
Terwijl we anders misschien wel denken:  
ik ben moe, deze keer sla ik maar over. In 
verschillende dorpen zijn inmiddels ook 
wandelgroepen voor ouderen. Soms wordt 
dit vanuit een welzijnsorganisatie georga
niseerd of verzamelt men bij een huisartsen-
praktijk. Misschien kunt u hier naar  
informeren of het bespreken als de praktijk
ondersteuner bij u komt of als u de huisarts 
spreekt. En als u naar buiten gaat, denk dan 
wel aan het insmeren met zonnebrand-
crème en draag zo nodig een pet of hoed. 
Drink voldoende en/of neem wat mee voor 
onderweg. Het belang van wandelen wordt 
gelukkig door steeds meer mensen ingezien. 
En zeker in deze zomermaanden kunnen we 
dan ook genieten van de mooie natuur. Van 
de schepping die aan ons mensen gegeven 
is. Dankbaarheid zal ons hart vervullen, want 
na de zondeval is dit toch gebleven. Ik wens 
u een hele mooie zomer toe! 
Met een vriendelijke groet,  Marianne 
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De kracht van de Heilige Geest. (1)

God heeft de Heilige Geest aan de gelovige 
gegeven opdat Gods machtige kracht in 
hem zichtbaar zou worden. De Geest van 
God Die God Zelf is, neemt wat van God is 
en geeft het aan ons. Wie bij Christus hoort 
heeft van God de eer en het recht gekregen 
om alles te bezitten wat van Christus is.  
Zo Kon ook Paulus zeggen: “Niemand dan 
roeme op mensen, want alles is uwe. Hetzij 
Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de 
wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij 
tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, 
zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, 
en Christus is Gods.” 1 Korinthe 3 : 21 – 23.  
Ook als we door het geloof in Jezus 
Christus al rechtelijk erfgenamen van Jezus 
zijn, dan hoort het toch bij de bediening 
van de Heilige Geest dit erfrecht op iedere 
gelovige individueel toe te passen. 
In de mate waarin we de betekenis van de 
Heilige Geest in ons leven begrijpen worden 
we ons er ook van bewust hoe nodig het 
voor ons is om ons door Gods Geest te 
laten leiden en vervullen, opdat Hij ons 
helpt om een leven te leiden dat God  
welgevallig is. Laten we Gods Woord gaan 
lezen om te zien hoe groot de betekenis 
van de Heilige Geest in het leven van de 
gelovigen is. 

1. De Heilige Geest heeft macht om 
Christus te openbaren en Hem te  
verheerlijken. 
“Daarom maak ik u bekend, dat niemand, 
die door de Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt, en niemand kan zeggen, 
Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige 
Geest.” 1 Korinthe 12 : 3
Toen Jezus de komst van de Heilige Geest 
aankondigde zei Hij: “Maar wanneer de 
Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden 

zal van de Vader, namelijk de Geest der 
waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die  
zal van Mij getuigen.” Johannes 15 : 26. Het 
vermogen van een mens om te beseffen 
wie Christus is en in Hem te geloven is 
afhankelijk van de werking en de kracht 
van de Heilige Geest. 
We moedigen mensen aan om Gods Woord 
te lezen opdat ze Christus leren kennen. 
Maar als de Heilige Geest het woord van 
God niet voor iemand opent, zal hij nooit 
beseffen wie Christus werkelijk is. Als het je 
ernst is dat je familie, vrienden en bekenden 
Jezus Christus leren kennen, vertrouw dan 
niet op je eigen inzicht, je kennis of goede 
argumenten, maar vertrouw alleen op de 
genade en de macht van de Heilige Geest 
en vraag Hem om Christus te openbaren. 

2. De Heilige Geest heeft de macht de 
wereld van zonde te overtuigen. 
“En Die gekomen zijnde, zal de wereld  
overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, 
en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij 
niet geloven; en van gerechtigheid, omdat 
Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet 
meer zien; en van oordeel, omdat de over-
ste dezer wereld geoordeeld is.” Johannes 
16 : 8 – 11. Wanneer de Heilige Geest 
Christus openbaart dan toont Hij de wereld 
ook de heerlijkheid en de gerechtigheid 
van Christus en overtuigt daarmee de 
wereld van haar eigen ongerechtigheid en 
zonde. Let erop dat Jezus heel nadrukkelijk 
beklemtoont om welke zonde het hierbij 
gaat: “omdat zij in Mij niet geloven”. Jijzelf 
zult nooit iemand van ook maar één zonde 
kunnen overtuigen, want dit ligt alleen in 
de macht van de Heilige Geest. Ieder argu-
ment, al is dat nog zo goed, zal krachteloos 
zijn als de Heilige Geest niet werkt. 
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Desondanks zijn onze argumenten en 
waarschuwingen nodig want de Bijbel zegt 
duidelijk dat de Heilige Geest de wereld 
door ons zal overtuigen. In Johannes 16 : 7 
en 8 lezen we: “Indien Ik heenga, zo zal Ik 
Hem tot u zenden. En als Die gekomen is, 
zal Hij de wereld overtuigen van zonde,  
van gerechtigheid en van oordeel.” Zo is  
het onze taak om het Woord van God te 
verkondigen in de hoop dat de Geest van 
God ons spreken zal gebruiken. Vergelijk 
Handelingen 2-4. 

R.A. Torrey, uit : de Stem. 


